
 

 In de serie brieven van Joop Verhoof, die boven 

water zijn gekomen via Robert Briel, gaan we deze 

keer naar de zomer van 1976. Radio Mi Amigo was 

sinds 1 september 1974 officieel gevestigd als ‘Rado’ 

in Playa de Aro, alwaar op de berg Mas-Nou directeur 

Sylvain Tack een luxe villa had. Ikzelf was op 2 

september 1974 al bovenop die berg om de villa te 

bezoeken. Het was een niet voorgekookte actie, want 

in de maand maart, toen door mij een vakantie naar 

Lorret werd geboekt, gelegen niet al te ver weg van 

Playa de Aro, was nog lang niet bekend dat in Playa de 

Aro een onderkomen zou gaan komen voor Radio Mi 

Amigo. Ook werden de programma’s van Radio Mi 

Amigo in die tijd nog niet in Playa d’Aro opgenomen, 

maar in plaatsen als Breda, Enschede, Culemborg en 

ondermeer in de Startstudio in Vlaanderen. Pas later 

zou een locatie op dezelfde Mas-Nou berg door Tack 

worden gehuurd voor inrichting van de studio’s. Weer 

later kwam men terecht in een winkelcentrum van 

Playa de Aro, alwaar vele fans als vakantieganger een 

bezoekje brachten.  
 

Maar toch meldde Joop Verhoof in een memo, die 

gedateerd is op 12 augustus van het jaar 1976, dat Mi 

Amigo twee jaar in Spanje verbleef en tegelijkertijd 

een ploeg van de VOO te gast was in Spanje. Reden 



genoeg voor een gezamenlijk eten. Maar, daar was wel 

een uitnodiging voor te schrijven, getuigde bijgaand 

document.

 


